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PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
 

I.TÌM HIỂU CHUNG: 

  1. Tác giả: Lê Anh Trà (1927 – 1999), quê ở tỉnh Quảng Ngãi.  

       - Ông vừa là một nhà quân sự, vừa là một nhà văn - nhà văn 

hóa tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại.  

       - Với ngòi bút chân thực, sắc sảo, ông đã có nhiều đóng góp 

cho nền văn học hiện đại với nhiều tác phẩm hay, đặc biệt là ở thể 

loại nghị luận.  

      - Khi nói về sự nghiệp sáng tác của ông thì không thể không nhắc đến bài viết 

“Phong cách Hồ Chí Minh”. Bài viết đã đưa ngòi bút của ông đến gần hơn với 

các độc giả. 

 2.Tác phẩm 

     a. Kiểu văn bản: Văn bản nhật dụng 

     b. Xuất xứ: Trích trong “ Hồ Chí Minh và Văn hoá Việt Nam” của  Lê Anh 

Trà 

     c. Chủ đề: Sự hội nhập với thế giới và việc giữ gìn bảo vệ bản sắc văn hoá 

dân tộc 

    d. Bố cục : 

          - Phần 1 (từ đầu đến “rất hiện đại”) : Con đường hình thành phong cách 

Hồ Chí Minh 

             - Phần 2 (tiếp theo đến ... “hạ tắm ao”): Những nét đẹp trong lối sống 

của Hồ Chí Minh. 

               - Phần 3 (còn lại): Bình luận và khẳng định ý nghĩa của phong cách Hồ 

Chí Minh 

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN: 

    1 . Hồ Chí Minh với sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại: 



       - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy truân chuyên, Người  tiếp xúc với 

nhiều nền văn hoá nên Người có hiểu biết sâu rộng các nền văn hóa: châu Á, châu 

Âu, châu Phi, châu Mỹ. Để có vốn tri thức đó , Người đã:  

          + Nắm vững phương tiện giao tiếp: nói viết thạo nhiều thứ tiếng: Anh, 

Pháp, Hoa, Nga 

          + Qua công việc, qua lao động mà học : làm nhiều nghề,  

          + Học hỏi, tìm hiểu đến mức sâu sắc: khá uyên thâm 

      -  Người tiếp thu có chọn lọc : 

       + Không chịu ảnh hưởng một cách thụ động, 

         + Tiếp thu cái hay cái đẹp, phê phán những hạn chế ,tiêu cực . 

         + Trên nền tảng văn hóa dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế. 

 ➔Lập luận chặt chẽ, luận cứ xác đáng, kết hợp giữa kể chuyện, phân tích, bình 

luận; diễn đạt tinh tế giàu sức thuyết phục➔ Ảnh hưởng quốc tế nhân loại kết 

hợp  văn hoá dân tộc . 

   2. Những nét đẹp trong lối sống rất bình dị, rất việt nam và rất hiện đại 

của Hồ Chí Minh 

a. Giản dị 

        - Nơi ở và làm việc:” chiếc nhà sàn bằng gỗ bên cạnh chiếc ao” “Chiếc nhà 

sàn đó cũng  chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ chính trị, làm việc và 

ngủ” ➔ Nơi ở gợi nhớ cảnh sắc ở làng quê  

       - Trang phục giản dị:” bộ quần áo áo bà ba nâu,chiếc áo trấn thủ, đôi dép 

lốp thô sơ. 

      - Tư trang ít ỏi:”Chiếc va li con với bộ quần áo , vài vật kỉ niệm...” 

      -  Ăn uống đạm bạc: “cá kho, rau luộc,dưa ghém,cà muối,cháo hoa” ... 

➔ Cuộc sống của Bác không khác cuộc sống của người dân bình thường 

     b. Thanh cao: 

       - Không phải là lối sống khắc khổ của những người  tự vui trong cảnh nghèo 

khổ    



      - Không phải là cách tự thần thánh hóa,tự làm cho khác đời,hơn đời. 

 ➔ Đây là cách sống có văn hoá xuất phát từ trong tâm hồn , từ trong cốt cách 

thể hiện  một quan niệm thẩm mỹ: cái đẹp là sự giản dị tự nhiên. Đây là lối sống 

di dưỡng tinh thần của các bậc hiền triết. 

3. Nghệ thuật:  

 - Kết hợp giữa kể và bình luận (đan xen nhau) :” Có thể nói ít có vị lãnh tụ 

nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới , văn hóa thế giới  sâu 

sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh”  hay ”Quả thật như câu chuyện thần thoại, như 

câu chuyện về một vị tiên, một con người siêu phàm nào đó trong cổ tích”,... 

 - Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu 

 - Đan xen thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, cách dùng từ Hán Việt gợi cho người 

đọc thấy sự gần gũi giữa Hồ Chí Minh với các bậc hiền triết dân tộc. 

 - Sử dụng nghệ thuật đối lập: vĩ nhân mà hết sức giản dị, gần gũi; am hiểu 

mọi nền văn hóa nhân loại mà hết sức dân tộc, hết sức Việt Nam. 

III.Tổng kết:    Ghi nhớ SGK 

 

 

 
 


